
VakanƟe IJsland 27 mei – 10 juni 2024 

Dit is een verslag van een 15-daagste reis door IJsland die mijn vrouw en ik hebben gemaakt in het 
voorjaar van 2024. De reis was geboekt via de IJslandspecialist (ijslandspecialist.nl) en ging langs alle 
geologische hoogtepunten van IJsland, en kwam bovendien langs allerlei hotspots voor vogels. De 
geologie en landschappen in IJsland zijn ongelooflijk mooi en alleen al daarvoor is het meer dan de 
moeite waard. Dit verslag focust echter vooral op de vogels die we gezien hebben. Wellicht heb je er als 
vogelaar wat aan als je ook een keer naar IJsland wil, maar houd er rekening mee dat het erg van het 
seizoen aĬangt waar je de vogels kan zien. Wij hebben de reis bewust aan het einde van de lente 
gemaakt, wanneer vogels volop baltsen en dus goed te zien zijn in hun mooiste verenkleed. Ik heb 
Ɵjdens de vakanƟe bijna 10.000 foto´s gemaakt en dit verslag bevat slechts een kleine selecƟe. Vogels 
in het verslag die zijn afgebeeld zijn steeds vetgedrukt. 

 

Maandag 27 mei 

Na een prima vlucht komen we aan op het vliegveld Keflavik, gelegen in een soort rotsig 
maanlandschap. De eerste vogel die we zien is een goudplevier, meteen een kenmerkende IJslandse 
broedvogel. We checken in in onze B&B in Njarðvík en besluiten daarna langs het water naar een 
restaurant te lopen. Meteen zien we leuke soorten: eidereenden en middelste zaagbekken drijven vrij 
dichtbij langs en er komt plotseling een kanoet overvliegen in prachƟg rood zomerkleed. Deze moet 
nog naar Groenland om te broeden, maar is hier kennelijk even op tussenstop. Dan ontdek ik verderop 
opeens de eerste soort waar ik naar had uitgekeken: een ijsduiker in prachƟg zomerkleed! Deze komt 
steeds dichterbij zwemmen en ik  kan hem van dichtbij fotograferen. Een bijzondere ontdekking daarna 
is een boerenzwaluw die daar rondvliegt. Voor zover ik heb kunnen opzoeken broedt die in principe 
niet of nauwelijks in IJsland, en dus is het ondanks dat het voor ons absoluut geen bijzondere vogel is 
toch een zeldzaamheid in IJsland. Verder zien we nog de eerste kenmerkende zeevogels rondvliegen: 
noordse stormvogel en Jan-van-Gent. 

Dinsdag 28 mei 

Vandaag is het Ɵjd voor de Golden Circle: Þingvellir, Geysir en Gullfoss. Nog voor Reykjavik zien we de 
eerste alpensneeuwhoen in het rotsige landschap. Eenmaal aangekomen in Þingvellir lopen we richƟng 
het kerkje bij de Öxará rivier, en daar zie ik ze dan voor het eerst deze vakanƟe: een paartje 
Harlekijneend! Deze prachƟge eendensoort broedt binnen Europa alleen op IJsland en was een van de 
vogels waar ik het meest naar uitkeek. De soort voelt zich thuis in snelstromende riviertjes, waar ze 
zelfs als eendenkuikens al uitstekend mee om kunnen gaan. Wanneer we even later verder lopen kan 
ik hem mooi voor een waterval fotograferen, waarbij het kenmerkende habitat dus meteen mooi te 
zien is. In de zelfde omgeving horen we ook veel zingende IJslandse koperwieken. Een mooi geluid dat 
ik niet ken van de (gewone) koperwieken die hier overwinteren. Verder slaapt er een regenwulp vlakbij, 
die ik mooi kan fotograferen. De rest van de dag focussen we vooral op de prachƟge geologie (de geiser 
Strokkur en de waterval Gullfoss), maar kunnen we nog steeds leuke soorten bewonderen. Met name 
de grote aantallen baltsende watersnippen zijn geweldig om te zien. In vlucht gebruiken ze hun 
staartveren om een bizar geluid te produceren, wat bijna klinkt als gemekker. We overnachten in een 
hostel midden in de weilanden in de buurt van Sellfoss, waar we kunnen genieten van deze 
watersnippen en de andere algemene weidevogels in IJsland: IJslandse gruƩo en regenwulp. 

 



 

v.l.n.r./v.b.n.b: IJsuikder bij Njarðvík, IJslandse gruƩo bij Sellfoss, regenwulp bij Þingvellir, watersnip bij 
Sellfoss en Noordse stormvogels bij Skógafoss (2x). 

 

Woensdag 29 mei 

Vandaag wederom een dag met veel geologische hoogtepunten, te beginnen met twee watervallen. 
De eerste is de Seljalandsfoss, een prachƟge waterval waar je ook nog eens achterlangs kan lopen. 
noordse stormvogels broeden langs de waterval, en maken dankbaar gebruik van de opwaartse 
luchtstromingen die dankzij de waterval ontstaan. In een plasje in de buurt ontdek ik de eerste grauwe 



franjepoot. Bij de tweede waterval, de Skógafoss, zweven ook noordse stormvogels, en vanaf het 
plaƞorm boven de waterval kan ik ze prachƟge fotograferen bij de dubbele regenboog die door de 
waterval ontstaat. De volgende stop is bij de gletsjer Sólheimajökull, waar we mooi een donkere vorm 
van de kleine jager zien. Tien jaar geleden ben ik hier ook geweest, en het was best choquerend om te 
zien hoeveel kleiner de gletsjer inmiddels is geworden. Hierna gaan we naar Dyrholaey, waar ik Ɵen 
jaar geleden vele papegaaiduikers van dichtbij heb gezien. Of de Ɵjd van het jaar, de Ɵjd van de dag, de 
zeer harde wind of toch achteruitgang van de kolonie is weet ik niet, maar we kunnen er helaas met 
veel moeite slechts enkele ontdekken. Door de harde wind zien we verder niet veel, maar een Jan-van-
Gent in de verte en drieteenmeeuwen dichtbij zijn ook nog leuk om te zien. De laatste mooie stop van 
de dag is de kloof Fjaðrárgljúfur. In het riviertje dat uit de kloof loopt kunnen we een mooi paartje 
harlekijneend ontdekken. Helaas blijven ze aan de andere kant van de rivier waar ze niet mooi te 
fotograferen zijn. 

 

Donderdag 30 mei 

We beginnen deze dag met een mooie wandeling bij SkaŌafell naar de waterval SvarƟfoss en een mooi 
uitzichtpunt bij de gletsjer. Bij de parkeerplaats kunnen we mooi IJslandse barmsijzen ontdekken en 
zijn baltsende watersnippen weer talrijk (en soms erg dichtbij). Boven op de hoogvlakte zien we twee 
alpensneeuwhoenen, een soort die hier veel voor schijnt te komen. Helaas vliegen ze net langs 
wanneer ik mijn camera heb weggestopt. De volgende stop is een vogelexcursie naar de rots 
Íngólfshöfði. Een hele ervaring, want je wordt eerst door een tractor op een kar door een soort moeras 
en een enorme vlakte getrokken, waarna je de rots op loopt. Hier heb je prachƟg uitzicht op de vulkaan 
en de gletsjers aan de overkant. Onderaan de rots horen we de eerste zingende sneeuwgors en op het 
gedeelte waar weer meer gras groeit broeden grote jagers. We horen van de gids dat hier de grootste 
kolonie van grote jagers van IJsland is. Ook hier zijn de papegaaiduikers niet talrijk, maar ze zijn wel 
prachƟg te zien, zowel ziƩend als in vlucht. Voor de vluchtshots ben ik erg blij met mijn nieuw gekochte 
Sony A1, waarmee ik dankzij de razendsnelle autofocus mooie shots kan maken. Eenmaal terug bij het 
vertrekpunt van de wagen kunnen we nog mooi drie kleine jagers (een lichte en twee donkere) zien die 
elkaar achterna vliegen. Ten sloƩe vertrekken we naar het gletsjermeer Jökulsárlón, waar we met 
stralend weer aankomen; echt prachƟg om zo te zien! Ik krijg ook nog een mooie fotogelegenheid 
wanneer er een paar eidereenden dichtbij voor een aantal ijsschotsen langs zwemmen.  

 

Vrijdag 31 mei 

Vandaag voert de route langs enkele van de vele oostelijke łorden van IJsland. Een van de eerste stops 
is bij de vuurtoren van Hvalnes. Hier ontdekken we op zee een paartje harlekijneend en de eerste 
zwarte zeekoet van de reis; later zien we die op meerdere plekken op zee. Ook zijn er veel eidereenden, 
waarvan ik er een redelijk mooi in vlucht kan vastleggen. Eidereenden zijn overigens zeer talrijk langs 
de gehele kust van IJsland. Ergens in deze buurt zien we op zee ook de eerste ijseenden. Eenmaal bij 
de eerste echte łorden aangekomen zien we langs de weg een aantal zeer lichte rotganzen. Dit moeten 
witbuikrotganzen zijn die hier hun tussenstop maken op weg naar Groenland! Na geluncht te hebben 
in Djupivogur (met onder andere een flink stuk chocoladetaart; een aanrader!) rijden we langs 
Berułörður. Een schiƩerend łord met rusƟg water, waar we al snel nog meer ijseenden en een ijsduiker 
ontdekken. Hier komt een van mijn grote wensen voor deze reis uit, want de ijsduiker laat één keer zijn 
prachƟge langgerekte roep horen, wat vanaf het water galmt over het łord. Echt heel bijzonder om te 
horen! Even verderop stoppen we bij de vuurtoren van StreiƟsviƟ. Dit blijkt een zeer geschikte plek te 
zijn om noordse stormvogels in vlucht te fotograferen, en op het watertje in de buurt heb ik voor het 



eerst gelegenheid om grauwe franjepoten van redelijk dichtbij te fotograferen – alhoewel ik ze later 
nog veel dichterbij gezien heb! Na een reis langs het water, waar we nog meer van de ‘usual suspects’ 
voor dit gebied zien, komen we aan bij ons huisje in de buurt van Egilsstaðir. Dat ligt langs een soort 
verbreding van de rivier, waar een roodkeelduiker blijkt te zwemmen. Een leuke afsluiƟng van de dag! 

 

 

 v.l.n.r./v.b.n.b: Papegaaiduiker, grote jager en papegaaiduiker (2x) in Íngólfshöfði, koperwiek in SkaŌafell 
en eidereend bij Jökulsárlón.  



Zaterdag 1 juni 

Deze dag staat helemaal in het teken van de papegaaiduiker! We gaan namelijk naar de 
papegaaiduikerkolonie bij het haventje van Borgarłörður eystri, op ongeveer een uur rijden van 
Egilsstaðir. We waren er al op voorbereid dat de papegaaiduikers hier dichtbij zouden ziƩen, en dat 
bleek zeker waar te zijn! De dichtstbijzijnde ziƩen prakƟsch aan onze voeten. Ondertussen vliegen 
overal de papegaaiduikers af en aan, waarbij het een leuke uitdaging is ze in vlucht vast te leggen. Ik 
vind een leuke plek met een mooie rots met geel korstmos als achtergrond, en ga hier gedurende zeker 
een uur aan de slag. Dankzij de razendsnelle autofocus van mijn nieuwe camera weet ik een aantal 
mooie shots te maken. De grootste uitdaging is eigenlijk de papegaaiduiker op Ɵjd in beeld te krijgen. 
Wanneer ze al vlak bij je zijn is het namelijk al te laat. Langzamerhand ontdek ik dat de papegaaiduikers 
die op de goede plek landen voor de foto een soort vaste aanvliegroute hebben, waardoor ik ze op Ɵjd 
kan ontdekken en dus mooi kan fotograferen. Een goede Ɵp voor deze kolonie (en eigenlijk elke 
papegaaiduikerkolonie) is dat de meeste vogels er ’s ochtends en ’s avonds zijn. En inderdaad: in de 
paar uur(!) dat we hier rondhangen wordt het steeds leger, en uiteindelijk keren we zeer voldaan terug, 
na eerst alweer een flink stuk (zeer lekkere!) chocoladetaart te hebben gegeten bij het plaatselijke café. 
Er was slechts één conclusie mogelijk: dit moet de beste plek voor papegaaiduikers in IJsland zijn! Op 
de terugweg stoppen we nog even in het haventje van Bakkagerði, waar we een groep van 8 
harlekijneenden zien, een paartje ijseenden en de enige paarse strandloper van de reis. Het is helaas 
wel moeilijk een goede hoek voor een foto te vinden, omdat je overal vrij hoog zit. Wat meer succes 
heb ik met twee grauwe franjepoten, die vlak langs de kant foerageren en absoluut niet schuw zijn.  

 

Papegaaiduikers bij Borgarłörður eystri. 



Zondag 2 juni 

Vandaag gaan we richƟng het noorden van IJsland. De route voert via bar, rotsig landschap, waar op 
vogelgebied helaas niet veel te beleven valt. We maken een kleine omweg via de Stuðlagil kloof (waar 
we op advies van reviews op Google zuidelijk parkeren – wat inderdaad verreweg de beste keuze is om 
de bijzondere kloof met basalƞormaƟes mooi te kunnen zien). Dit gedeelte van IJsland blijkt een goed 
gebied te zijn voor kleine rietgans. We zien er behoorlijk veel, en in de buurt van de kloof zien we er 
zelfs waarschijnlijk een broeden. Gaaf om ook deze schaarse wintergast op een van zijn broedplekken 
te kunnen zien! Voordat we bij het vogelwalhalla Mývatn aankomen stoppen we nog even voor een 
kleine wandeling langs de bijzondere solfatarenvelden Leirhnjukur en Námaskarð. Bij de eerste plek 
zien we een mooi mannetje sneeuwgors zingen op het dakje van een gebouw bij de parkeerplaats. 
Weer zo’n leuke soort die je in Nederland vooral in de winter ziet, maar hier in prachƟg zomerkleed 
kan bewonderen! In de rotsformaƟes even verderop posteert een alpensneeuwhoen, die zich helaas 
slechts van ver weg laat bewonderen.  

 

v.l.n.r.: kleine rietgans bij de Stuðlagil kloof en sneeuwgors bij Leirhnjukur. 

 

Het loopt al tegen de avond, maar het is Ɵjd om naar misschien wel dé eendenhotspot van IJsland te 
gaan: het pad bij het bruggetje waar de rondweg over de Láxa heen gaat. We hopen hier naast 
harlekijneenden op onze eerste IJslandse brilduikers, en al vanaf de parkeerplaats weet mijn vrouw er 
een te ontdekken. Dit blijkt een van de velen te zijn die hier rondzwemmen. Het exemplaar dat we 
vanaf de parkeerplaats zagen blijkt ook goed mee te werken voor de foto, en ik kan hem mooi 
zwemmend en poetsend in het snelstromende water vastleggen. Er is helaas niet veel Ɵjd voor het 
eten, maar na een korte wandeling het paadje af is het mij duidelijk dat de verhalen over 
harlekijneenden kloppen: je kan ze hier veel dichterbij zijn dan in de rest van IJsland! Omdat er de 
komende dagen helaas erg slecht weer is voorspeld ga ik die avond nog een keer alleen op pad naar 
dezelfde plek. Hierna volgt misschien wel mijn favoriete fotosessie van de vakanƟe. Terwijl de avond 
langzaam valt en de natuur langzaam tot rust komt kan ik dicht bij harlekijneenden, IJslandse brilduikers 
en ook nog een mannetje ijseend komen en mooie foto’s nemen. Helaas werkt het licht niet mee: 
alhoewel de zon steeds bijna door lijkt te komen is er die avond slechts een periode van ongeveer 5 
minuten waarin hij echt goed schijnt. Ik zit dan net naar een paartje harlekijneend te kijken, die ik dan 
ook mooi in het avondlicht weet vast te leggen. Wanneer het echt te donker wordt om de bewegelijke 
eenden nog fatsoenlijk vast te leggen (rond 23 uur) keer ik terug. Vlak voordat ik bij de auto ben zie ik 
dat een paartje harlekijneend heel rusƟg langs de kant is gaan ziƩen; ik ontdek ze eigenlijk pas nadat 



ik er op een paar meter voorbij ben gelopen. Omdat ze zo sƟl ziƩen kan ik nog precies het mannetje 
met een heel lage sluiterƟjd vastleggen. Een mooi einde van een prachƟge sessie! 

 

 

Eenden op de eerste dag bij de Láxa-rivier. v.l.n.r./v.b.n.b: IJslandse brilduiker, ijseend, harlekijneend (3x). 

 



Maandag 3 juni 

Er staat op z´n zachts gezegd een interessante dag te wachten, want inmiddels is het duidelijk dat vanaf 
de avond er bijna 3 dagen lang code oranje voor het weer geldt. Er wordt storm en heel wat sneeuw 
verwacht, dus we trekken er maar snel op uit om nog wat vogels te zien. Bij het weggetje vanaf ons 
huisje zien we meteen een smelleken met prooi. Onze eerste stop daarna is bij het bezoekerscentrum 
in het zuiden van het meer Mývatn. Hier is een soort binnenmeertje waar je leuk vogels kan kijken. We 
zien al vrij snel een nieuwe soort voor de vakanƟe: een paartje kuifduiker in hun prachƟge zomerkleed 
ligt lekker vlak langs de kant te slapen terwijl de eerste sneeuwvlokken vallen. Verderop hebben we 
uitzicht op het, inmiddels zeer woelige, meer zelf, waar we nog net op grote afstand de enige zwarte 
zee-eenden van de vakanƟe kunnen ontdekken. Een stuk mooier te zien zijn de rondvliegende 
ijseenden, waarvan ik een mannetje met lange staart mooi vliegend door de sneeuw vast kan leggen. 
Ook heel leuk is een kuifduiker op een nest.  

 



Vorige pagina: vogels op de eerste sneeuwdag bij Mývatn. V.l.n.r./v.b.n.b: kuiduiker (2x), ijseend, 
Amerikaanse smient, IJslandse brilduiker. 

 

Het weer verslechterd steeds meer en we gaan maar snel schuilen in het bezoekerscentrum. Hier kan 
je mooi vanuit binnen uitkijken over het meer, waar we de eerste topper ontdekken, naast een hoop 
andere eendjes zoals kuifeenden en smienten. Ook leuk is een steeds groter wordende groep grauwe 
franjepoten die foerageert aan de rand van dat meer. Plots valt mijn blik op een opvallende eend tussen 
de franjepootjes. Hij heeŌ de vorm van een smient, maar is veel meer roze-achƟg met een lichte kop 
met een groenige streep erover. Toevallig heb ik deze eend ditzelfde jaar nog in Nederland gezien, en 
ik weet dan ook meteen welke dwaalgast ik zojuist heb ontdekt: een Amerikaanse smient! Hij zal hier 
vast niet zo zeldzaam zijn als in Nederland, maar wat gaaf om onder deze bizarre omstandigheden een 
zeldzaamheid te ontdekken! Als bonus zien we op de weg terug een groep van Ɵentallen IJslandse 
brilduikers op de Láxa zwemmen. Een mooie afsluiƟng van een gure, maar mooie dag! 

 

Dinsdag 4 juni – woensdag 5 juni 

De sneeuwstorm is in alle hevigheid losgebarsten – zelfs in IJsland is dit in juni uitzonderlijk! – en we 
ziƩen opgesloten in ons huisje. Op vogelgebied valt er weinig te beleven. Enige vermaak komt van een 
paartje alpensneeuwhoen, dat zich duidelijk prima thuis voelt in de sneeuw. Ze foerageren in de 
omgeving en ziƩen op een gegeven moment zelfs op het dak van het huisje tegenover ons. Ook zien 
we af en toe een enkele IJslandse gruƩo of bonte strandloper die vecht tegen de omstandigheden; 
arme vogels!  

Op 6 juni moeten we toch echt weer verder, ondanks dat er nog een halve sneeuwstorm is en er 
langzamerhand steeds meer wegen in de omgeving door de autoriteiten worden afgesloten. Gelukkig 
is de weg in de richƟng waar we heen moeten nog open, alhoewel er gewaarschuwd wordt voor barre 
omstandigheden. De eerste uitdaging is de auto überhaubt in beweging te krijgen; onze pogingen 
leiden er alleen maar toe dat hij verder vast komt te ziƩen in de sneeuw en zich half begint in te graven 
in het grind eronder. Gelukkig is de lokale beheerder een echte IJslander, die na één blik op onze auto 
al de conclusie trekt ‘your car is not stuck, I will get it out’ en ook meteen de daad bij het woord voegt. 
Gelukkig weet hij ons erg ‘gerust te stellen’ door over de rest van de weg te zeggen: “The road is fine, 
if you can see the road”. Hierna volgt inderdaad een moeizame rit, eerst het onverharde pad uit, en 
daarna stapvoets in de sneeuwstorm de hoogvlakte af richƟng Akureyri. Voor ons Hollanders is dit 
bijzonder spannend: het zicht is af en toe maar een paar meter en onderweg zien we meerdere auto’s 
die van de weg af zijn gegleden. Gelukkig halen we het. Leuk detail: de weg waar we vandaan kwamen 
blijkt vlak na ons vertrek afgesloten te zijn!  

 

Donderdag 6 juni 

Deze dag rijden we naar het schiereiland Snaefellsnes, waar we eind van de middag aankomen en we 
eindelijk weer Ɵjd hebben om wat vogels te kijken. In het haventje van Stykkishólmur drijŌ een zwarte 
zeekoet rond, en vanaf de hoge uitkijkpost bij de vuurtoren ontdek ik een grote burgemeester, een 
lifer voor mij. Ook zien we af en toe in de verte wat papegaaiduikers. Om die goed te zien zou je hier 
op een bootexcursie moeten, maar daar hebben we helaas geen Ɵjd (en zeebenen) voor.  

 



 

V.l.n.r./v.b.n.b: Grote burgemeester by Stykkishólmur, grauwe franjepoot (vrouw rechtsboven, man 
linksmidden) bij Rif, kortbekzeekoeten (met wiƩe streep op snavel) en gebrilde variant van zeekoet bij 
SvörtuloŌ, alk bij SvörtuloŌ, kuifaalscholvers bij Arnarstapi.  

 

Vrijdag 7 juni 

Vandaag hebben we de hele dag om Snaefellsnes te verkennen. We beginnen bij het plaatsje Rif, waar 
de grootste kolonie noordse sterns van IJsland broedt. Mijn aandacht gaat echter uit naar een van de 



plasjes, waar meerdere grauwe franjepoten vlak langs de kant foerageren. Deze hyperacƟef 
zwemmende steltlopers staan erom bekend dat ze absoluut niet schuw zijn, en dat geldt zeker ook voor 
deze. Het is een hele uitdaging om ze goed op de foto te krijgen: niet alleen zijn ze razendsnel, maar 
het is ook nog eens rond het middaguur en best goed weer, waardoor ik zowaar een beetje last heb 
van hiƩetrillingen – dat ik had ik me een paar dagen geleden niet kunnen voorstellen. Toch krijg ik ze 
er uiteindelijk mooi op. Leuk weetje van deze vogels: de verdeling van de broedzorg is omgedraaid 
tussen man en vrouw, en de vrouwtjes zien er ook kleurrijker uit dan de mannetjes. De volgende stop 
is bij de vuurtoren van SvörtuloŌ. Je komt er via een stuk lavaveld; bijzonder terrein om over te rijden! 
Het is een prachƟge plek voor zeevogels. Vlak onder de vuurtoren broeden alken en zeekoeten, waar 
we naast de normale ook de ‘gebrilde’ variant kunnen zien met een soort ringetje met steeltje rond 
het oog. Na even goed zoeken vinden we ook enkele kortbekzeekoeten, te herkennen aan de wiƩe 
rand over de snavel; weer een lifer voor mij. Onze laatste stop van de dag is bij Arnarstapi, waar we 
vanaf de klif mooi een aantal broedende kuifaalscholvers kunnen zien. Al met al een mooie dag op dit 
schiereiland, wat naast de prachƟge geologie ook qua natuur veel te bieden heeŌ. We zouden er 
eigenlijk meer Ɵjd nodig hebben! 

 

Zaterdag 8 juni 

We gaan weer terug naar het schiereiland Reykjanes, waar we eerst de vogelrotsen van Hafnarberg 
bekijken. Alhoewel het best een leuk uitstapje is, zijn de zeevogels vrij ver weg en is het toch best ver 
lopen vanaf de weg. We zien dan ook helaas weinig nieuws. Een veel groter succes is ons bezoek aan 
het meertje Vífilsstaðavatn. Dit meertje ligt vlak bij de hoofdstad en de vogels lijken er niet erg schuw. 
Er zwemt een ijsduiker rond, die helaas in de Ɵjd dat we er zijn net niet dichtbij genoeg komt voor een 
echt goede foto (alhoewel ik nog best een goede kan maken terwijl hij slaapt). Toch vermoed ik dat een 
fotograaf met wat meer Ɵjd hier echt prachƟge foto’s van deze soort kan nemen. Ook leuk zijn een 
paartje grauwe franjepoot die jaagt op de rondvliegende insectjes, enkele middelste zaagbekken en 
een mooi poserende noordse stern.  

 

Zondag 9 juni 

Alhoewel we deze dag vooral hebben genomen om Reykjavik te bezoeken, is er toch nog veel moois te 
beleven op vogelgebied. In het meertje bij het centrum zwemt een zeer tamme topper rond (waar we 
wel een hele Ɵjd voor moesten zoeken), die ik dan ook mooi kan fotograferen. Aan het einde van de 
middag bezoeken we bovendien het schiereilandje Seltjarnarnes vlak bij Reykjavik, waar naast wat 
slikjes ook een klein meertje is. Op de slikjes zien we een drieteenstrandloper (de eerste van de 
vakanƟe) en wat eiders met jongen. Bij het meertje kunnen we onze soortenlijst verder uitbreiden met 
een steenloper. Bovendien blijk het een prachƟge plek te zijn om in de avond eidereenden en 
roodkeelduikers te fotograferen. Ook dit is weer echt een aanrader voor fotografen die in de hoofdstad 
verblijven!  

Dit uitstapje is een mooie afsluiƟng van een prachƟge vakanƟe in IJsland. Op vogelgebied was het erg 
succesvol. We hebben 64 soorten gezien (best veel voor IJsland; overigens niet zo veel voor Nederland) 
en van de soorten die je kan verwachten hebben we alleen de giervalk niet gezien. We hadden door de 
sneeuw dan helaas ook weinig gelegenheid langs de meest kansrijke gebieden te gaan (omgeving 
Mývatn). De Amerikaanse smient op Mývatn was bovendien een leuke bonus! Bovendien ben ik met 
duizenden foto’s teruggekomen, waar ik hier slechts een fracƟe van heb laten zien. Een absolute topreis 
dus, en ik kan elke vogelaar aanraden rond deze Ɵjd naar IJsland te gaan. Het is weliswaar niet erg 



warm, maar de vogels zijn nog uitgebreid aan het baltsen en de mooie mannetjes van o.a. de 
harlekijneend en IJslandse brilduiker zijn nog talrijk op bepaalde plaatsen. Het boekje “Vogels kijken op 
IJsland” van MarƟn Hierck is overigens ook een enorme aanrader als je naar IJsland gaat voor de vogels. 
Hier worden de beste vogelplekken beschreven, inclusief kaart om ze makkelijker te vinden. 

 

 

V.l.n.r./v.b.n.b: IJsduiker, middelste zaagbek en noordse stern bij Vífilsstaðavatn, topper in Reykjavik, en 
eider en roodkeelduiker bij Seltjarnarnes. 



Soortenlijst 

1. Boerenzwaluw 
2. Spreeuw 
3. WiƩe kwikstaart  
4. Graspieper 
5. Winterkoning 
6. IJslandse koperwiek 
7. IJslandse barmsijs 
8. Tapuit 
9. Merel 
10. Raaf 
11. Steenloper 
12. Regenwulp 
13. Goudplevier 
14. Bontbekplevier 
15. Kanoet 
16. Bonte strandloper 
17. Paarse strandloper 
18. Drieteenstrandloper  
19. Tureluur 
20. IJslandse gruƩo 
21. Watersnip 
22. Scholekster 
23. Grauwe franjepoot  
24. Papegaaiduiker 
25. Wilde zwaan 
26. Bergeend 
27. Smient 
28. Amerikaanse smient 
29. Wilde eend 
30. Krakeend 
31. Slobeend 
32. Kuifduiker  

33. Kuifeend 
34. Topper  
35. Wintertaling 
36. Harlekijneend 
37. Grote zaagbek 
38. Middelste zaagbek 
39. Eider 
40. IJseend 
41. IJsduiker 
42. IJslandse brilduiker 
43. Zwarte zee-eend 
44. Grauwe gans 
45. Witbuikrotgans  
46. Kleine rietgans 
47. Zeekoet 
48. Zwarte zeekoet 
49. Kortbekzeekoet 
50. Alk 
51. Kuifaalscholver 
52. Aalscholver  
53. Noordse Stormvogel 
54. Jan-van-Gent 
55. Noordse stern 
56. Grote burgemeester  
57. Grote mantelmeeuw  
58. Kleine mantelmeeuw 
59. Zilvermeeuw 
60. Kokmeeuw 
61. Drieteenmeeuw 
62. Kleine jager 
63. Grote jager  
64. Smelleken 

 

 

 

 

 


